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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Koning Hizkia werd heel ziek. De profeet Jesaja ging naar hem toe
en zei: 'U zult sterven. Regel alvast wat er na uw dood moet
gebeuren.

Toen draaide Hizkia zijn gezicht naar de muur, bad tot de Heer,
huilde en zei: 'Heer, ik steeds gedaan wat u wilde. Mag ik blijven
leven?' (Als je vroeg moet sterven, lijkt het alsof God boos op je is
en je straft. Het land is er slecht aan toe en er is geen
troonopvolger.)

Jesaja wilde weggaan. Maar al voordat hij het paleis uit was, stuurde
God hem terug met een boodschap: "Hizkia, Ik heb je gebed gehoord.
Ik zal zorgen dat je beter wordt. Je zult nog 15 jaar leven.Nu heeft
de koning van Assyrié nog de macht over Jeruzalem. Maar ik zal jou
en alle inwoners van Jeruzalem bevrijden uit zijn macht.

Hizkia vroeg: 'Krijg ik een teken dat God me zal genezen?' Jesaja
antwoordde: 'U kent de zonnewijzer van koning Achaz. De schaduw
op die zonnewijzer zal niet vooruit gaan, maar achteruit. En zo

gebeurde het.
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Er blijven nog letfers over.

Samen vormen zij 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Jesaja zei: 'Leg op van de koning
gedroogde vijgen. Toen ze dat deden, werd Hizkia beter.





