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Koning Hizkia las de brief die de boodschappers van Sanherib aan hem
gaven. Daarna ging hij naar de tempel van de Heer, en legde de brief
neer bij het altaar.

Toen begon Hizkia daar te bidden. Hij zei: ‘Heer, God van Israéll U
alleen bent de God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en
de aarde gemaakt. Luister naar mij, Heer. Kijk wat er met ons
gebeurtl En hoor wat koning Sanherib allemaal over u zegtl Hij
beledigt u, de levende God.

Heer, wat Sanherib gezegd heeft, dat is waar. De koningen van
Assyrié hebben andere volken vernietigd en hun landen verwoest. En
2ij hebben ook de goden van die landen vernietigd. Maar dat waren
geen echte goden. Het waren alleen maar beelden van hout en steen,
die de mensen zelf gemaakt hadden.

Maar u bent onze Heer, u bent onze God! Daarom vraag ik u om ons te
beschermen tegen de koning van Assyrié. Heer, red ons! Want dan
zullen alle volken op aarde weten dat u de enige God bent.
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