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De dienaren van de koning scheurden van verdriet hun kleren,
gingen terug naar het paleis en vertelden alles aan koning
Hizkia.

Toen koning Hizkia dat hoorde, scheurde ook hij van verdriet
zijn kleren. Hij trok rouwkleren aan en ging naar de tempel
van de Heer. Toen liet hij de belangrijkste priesters bij zich
komen. En hij zei dat zij ook rouwkleren moesten aantrekken.
Daarna stuurde Hizkia hen naar de profeet Jesaja met het
volgende bericht: 'Jesaja, we worden bang gemaakt,

- )y vernederd en gestraft. En ik kan mijn volk niet
redden. Maar misschien heeft de Heer
y gehoord hoe erg Sanherib Hem beledigd
= '

heeft. En misschien zal hij Sanherib daarom
' straffen. Bid daarom voor ons volk
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Breng de koning naar de tempel.
Onderweg kom je letters tegen, Samen
vormen zij 10 woorden. Schrijf doe woorden
" op de streep:
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