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Toen het feest afgelopen was, gingen alle Israélieten vanuit
Jeruzalem naar de andere steden van Juda, Benjamin, Efraim en
Manasse. Daar sloegen ze de heilige stenen kapot en hakten de

heilige palen om. Ze vernietigden de offerplaatsen en de altaren.
Daarna keerden al de Tsraélieten terug naar hun steden.





