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Toen vierde het volk in Jeruzalem 7 dagen lang het Feest van het
Brood zonder Gist. Iedereen was vrolijk. De Levieten en de priesters
speelden elke dag luid op hun muziekinstrumenten om de Heer te
danken. De koning bedankte de Levieten, omdat zij de Heer zo goed
dienden.

De mensen brachten offers voor het feestmaal en dankten de Heer.
Koning Hizkia en ook de leiders zorgden voor nog meer of ferdieren.
Steeds meer priesters bereidden zich voor op hun heilige taak.

Toen besloot het volk om het feest 7 dagen langer te laten duren.
Het volk was z6 onder de indruk van de opwekking die God zo
onverwachts had gegeven, dat ze zo lang mogelijk van deze
bijzondere gebeurtenis wilden genieten.

Toen stonden de priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd
gehoord, want hun gebed kwam ot in Zijn heilige woning in de hemel.
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