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De koning zei tegen het volk: "Jullie zijn er weer klaar voor om
de Heer te dienen. Daarom mogen jullie naar de tempel van de
Heer komen om offers te brengen. Offers voor een feestmaal
en offers om de Heer te danken. Toen kwam het hele volk om
deze offers te brengen.

Helaas kwamen veel priesters niet opdagen. Zij konden niet van
alle de brandoffers de huid af trekken. Het was teveel werk voor
20 weinig mensen. Daarom hielpen de Levieten hen, want de
Levieten hadden zich beter voorbereid op hun heilige taak dan de
priesters. Zo werd de dienst van het huis van de HEERE hersteld.

CEUS
|f/r'z,4r'a

Wit Lo T





