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Lees de waarschuwing van Jesaja.
Zocek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Leiders van Jeruzalem, de Heer heeft jullie geestelijke ogen
dichtgeplakt. Zelfs jullie profeten begrijpen niet meer wat er
gebeurt. Jullie begrijpen niet wat de profeten jullie vertellen.

De Heer zegt: 'Volk van Israél, jullic dienen Mij op een manier die
Jjullie zelf hebben bedacht. Jullie hebben eerbied voor Mij, maar
alleen omdat het moet. Daarom zullen jullie niets meer hebben aan
de wijsheid van jullie profeten en jullie leiders.

Er zijn mensen in het land die voor de Heer verbergen wat ze gaan
doen. Ze zeggen: ‘Niemand kan ons zien, niemand weet wat wij
doenl'

Maar met hen zal het slecht aflopen!

Kan Klei tegen de pottenbakker zeggen: 'Jij hebt me niet gemaakt?
Kan een vaas tegen de pottenbakker zeggen: 'Dat had beter
gekund'? Nee! Dat is wat jullie zeggen tegen jullie Maker! In plaats
van jullie vertrouwen op de HEERE fe stellen, stellen jullie je
vertrouwen op mensen( Rom 9:21).
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen zij 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep. =
God mag .

Hij heeft ons gemaakt en regeert wijs over de aarde. Hij hoeft niet
te doen wat domme geschapen mensjes willen.





