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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Toen Jezus bij de leerlingen kwam, was Thomas er niet bij. De
anderen zeiden later tegen hem: 'Wij hebben de Heer gezien!' Thomas
zei: Tk wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien, en ze
voelen met mijn vinger. En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij
voelen. Anders geloof ik het niet!'

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar, en Thomas was er
nu ook bij. De deur was op slot, maar opeens stond Jezus weer tussen|
hen in. Hij zei: Tk wens jullie vrede. Daarna zei hij tegen Thomas:
‘Kom, voel met je vinger aan mijn handen, en voel met je hand aan
mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof!

Toen zei Thomas tegen hem: 'U bent mijn Heer en mijn God.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij een woord.
Schrijf dat woord op de streep.
Jezus zei: Jij in mij omdat je mij gezien hebt.
Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. En God
zal hen gelukkig maken.





