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De leerlingen maken alles Klaar voor het paasfeest. Ze zetten brood
en wijn op tafel. Dan wordt het avond en ze gaan allemaal aan tafel.
Jezus neemt het brood in handen. Hij dankt God voor het eten en Hij
breekt het brood in stukjes. En Hij deelt het uit. Hij zegt: 'Neem dit
brood maar en eet er maar van. Het brood lijkt op Mijn lichaam. Zo
geef Ik Mijn leven aan jullie. Daarna neemt Hij een beker met wijn en
ook daarvoor dankt Hij God. Hij geeft de beker door aan Zijn
leerlingen. En Hij zegt: Neem deze beker maar. En drink eruit. De wijn
lijkt op Mijn bloed. Zo geef Tk Mijn leven aan jullie. Je zonden worden
nu vergeven. Je hoort helemaal bij God.





