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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Heer zegt fegen zijn volk: 'Mijn volk, wat heb ik verkeerd
gedaan? Waarmee heb ik jullie lastiggevallen? Bedenk hoe ik jullie
altijd geholpen heb.

Jullie vragen: 'Wat kunnen we de Heer geven? Zullen we onze
beste koeien aan hem offeren? Zou hij tevreden zijn met duizend
rammen? Of moeten we ons oudste kind aan hem geven voor alles
wat we verkeerd hebben gedaan?'

Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt.
Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit:
Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan
Jjezelf, maar leef dicht bij God.

De Heer zegt: 'In jullie stad wonen oneerlijke handelaars. Ze
hebben veel schatten verzameld ten koste van de armen. Denken
Jjullie soms dat dat mij niets kan schelen? Daarom zal Ik rampen
laten gebeuren. Jullie zullen je spullen verbergen, maar ze niet
kunnen redden: het zal worden gevonden en worden afgepakt. En
als jullie foch nog iets kunnen redden, zal ik het laten vernietigen in
de oorlog. Jullie zullen zaaien, maar niets oogsten. Van al jullie
inspanningen van zaaien, olijven treden en wijn oogsten, zullen jullie
zelf niet genieten. En iedereen die jullie ziet, zal jullie uitlachen.
Dan zullen jullie je diep vernederd voelen.!
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een woord.
Schrijf dat woord op de streep.
6God is niks
Wij moeten ook dicht bij Hem leven, naar Hem luisteren en
aan anderen denken.





