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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de tempel stevig
staan, boven op de allerhoogste berg. Veel volken zullen zeggen:
‘Laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God
van Israél. Op de berg Sion zullen we de woorden van de Heer horen.
Hij zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we
moeten doen. En wij zullen leven zoals hij het wil:

Dan komen alle volken bij elkaar op de berg Sion. Daar zal God als
een rechter fegen ze spreken. Hij zal machtige volken uit verre
landen leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en
speren laten smelfen in het vuur, en ze zullen er gereedschap van
maken. Dan zullen de volken niet meer fegen elkaar strijden, ze zullen
niet meer weten wat oorlog is. Dan hoeft niemand meer bang te zijn.
Tedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten, en onder zijn eigen
vijgenboom. Dat heeft de machtige Heer besloten.

Andere volken leven zoals hun eigen god het wil. Maar wij zullen leven

Zzoals onze God het wil, voor altijd! TR
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rechtspraak. De wuns'tok is het symbool van vreugde en de vijgenboom van
rechtvaardigheid.





