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Jesaja moest van de Heer ook nog

aboa het volgelnde tegen koning Achaz
zeggen: 'U moet een teken vragen
3 anl_l aan de Heer, uw God. Maar Achaz

zei: 'Nee, dat doe ik niet. De Heer
mag niet denken dat ik hem niet
vertrouw.
Toen zei Jesaja tegen Achaz: 'Luister! U

zorgt ervoor dat de mensen ongeduldig worden.
Wilt u dat mijn God ook ongeduldig wordt>'
De HEERE zegt Zelf dat Achaz om een teken mag vragen. Dan zeg
je daar toch geen 'nee’ op?
Wat staat er in het hart?(Tip: je mag een spiegeltje gebruiken)
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