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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Jotam werd koning van Juda en deed altijd wat de Heer wilde.
Hij bouwde de Bovenpoort bij de fempel van de Heer, versterkte
de muren van de stad, bouwde steden in het bergland van Juda,
en bouwde sterke kastelen en forens in de bossen.

Jotam vocht tegen de koning van de Ammonieten en versloeg
hem. De Ammonieten moesten 3 jaar lang belasting aan Jotam
betalen: per jaar 3000 kilo zilver, 45.000 zakken farwe en
45.000 zakken gerst. Jotam werd heel machtig.

Maar de offerplaatsen verdwenen niet en het volk bleef daar
offers brengen. Het volk dwaalde steeds verder af van God.
Daarom is het niet raar dat God de koning Rezin van Syrié en
koning Pekach van Israél liet vechten tegen Juda.

e n

Rara wat staat hier?
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Jotam was de enige koning die zijn hele leven deed





