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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Heer zegt: "Toen mijn volk nog jong was, hield ik van hen zoals
een vader houdt van zijn zoon. Ik heb de Israélieten
teruggeroepen uit Egypte. Maar hoe harder ik hen riep, hoe verder
Zze van me wegliepen. Dan brachten ze offers aan allerlei afgoden.
Ze wilden maar niet begrijpen dat ik voor hen zorgde en zij
twijfelden aan Mijn liefde voor henl Tk kwam bij hen in hun nood
en wilde hun geven wat ze nodig hadden.

De Israélieten weigeren om bij mij terug te komen. Daarom
moeten ze weer net zo lijden als vroeger in Egypte foen ze slaaf
waren. Hun steden zullen helemaal vernietigd worden.

Toch zal ik jullie nooit in de steek laten. Mijn hart keert zich in Mij
om, al Mijn medelijden is opgewekt. Want Tk ben 6od, en geen
mens. Ik ben bij jullie. Eens zal ik mijn volk terughalen. Vol
eerbied bevend komen ze terug, uit alle landen. Dan zal ik hen
weer in hun eigen huizen laten wonen. Dat beloof ik!
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Er blijven nog letfers over.

Samen vormen ze 3 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Als een mens was aangedaan wat God is aangedaan, zou hij woedend
Zijn en hetzelfde terug hebben gedaan. Maar:





