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Het hele volk huilt, want al het goud is van het stierenbeeld
afgehaald. En het beeld zal naar Assyrié gebracht worden als kado
voor de koning daar. Waar nu altaren staan, groeien straks allemaal
doornstruiken. Want alle of ferplaatsen zullen vernietigd worden.
Dan zullen de mensen tegen de bergen roepen: 'Bedek ons tochl' En
tegen de heuvels: 'Val toch op ons neer!' en wensen ze een snelle
dood om de verschrikkingen van het oordeel niet langer te hoeven
verdragen.

De Heer zegt fegen de Israélieten:

‘Wees eerlijk en trouw. Leef volgens mijn wetten.
Dan kom ik naar jullie toe, en dan zorg ik dat het
goed met jullie gaat.

Jullie vertrouwden alleen op je eigen kracht, op jullie grote Ieger‘
Maar er zal oorlog tegen jullie gevoerd worden. Dan worden jullie
gedood en de sterke steden verwoest. Zodra de strijd begint,
wordt jullie koning gedood.

Streep elke tweede letter weg

Jaea kbucndte kfiglhoimjektlemrnso  vpagnr

Gsotdu avfwgxeydzwaabacldde zfigjhni

tjokclhm inso hpeqtr msataurv éwéxny

sztaabpc teefrguhgi ojmk wlemenro bpigqjr

Hsetmu tvew kxoymzeanb.

Welke stap?





