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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Volk van Israél, steeds als jullic een goede oogst hebben, bedanken
jullie de god Badl. Maar straks hebben jullie helemaal geen koren en
olijfolie meer, en ook geen wijn! Jullie zullen honger hebben.

Jullie zullen terugkeren naar Egypte. En in Assyrié zullen jullie
moeten eten wat de Heer verboden heeft. Dat eten maakt jullie
allemaal onrein. Je kunt het wel eten, maar je kunt het niet als of fer
aanbieden aan de Heer.

Jullie roepen kwaad: 'Die profeet is gekl' Tk ben er om jullie te
waarschuwen. Maar jullie doen alsof ik jullie vijand ben. Overal
proberen jullie me te doden, zelfs in de tfempel van God.

De Heer zegt: 'Lang geleden was ik blij met jullie. Maar jullie gingen
de afgoden vereren. Daarom zullen er nooit meer kinderen geboren
worden. En de kinderen die jullie al hebben, zullen allemaal sterven.
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen ze 5 woorden.
Wat zegt Hosea? Maak het spraakwolkje af.





