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Wees geen De Israélieten vragen mij om hulp. Ze liggen te huilen
schijnheilige. | ©P hun bed. Maar ze bidden niet echt tot mij. Ze
huilen alleen omdat het brood en de wijn op zijn. Ze
doen alles om mijn aandacht te krijgen. Maar ze
willen mij niet dienenl Terwijl ik hen zo veel geleerd
hebl Tk heb hen sterk gemaakt. Door mij hebben ze
hun vijanden verslagen. En toch bedenken ze
kwade plannen tegen mij.

Streep elke tweede letter weg:
Aalblcedeenf bgihdidjeknl aminso eprq prrsotbulvewmxeynz

zaibjend, iesf hgehtizjeklifmdneo aplgsr  asltiuevewnx

nyazaarb jced veafdgehri gjakalnm anlosp jqer gsetludv

nwoxdyizga hbecbdte. Mcarafkt dwataursogmr tpifjtd

viorodre Gaofde vkrhigj.

Vraagje: Wat heeft de spreuk van visje hiermee te maken?





