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Als je niet weet wat God wil, ga
Je de meest erge dingen doen.

De priesters moesten ervoor
zorgen dat het volk wist wie God
was en wat Hij wilde.

Maar: de priesters genoten als ze
de zonde van anderen zagen.
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God was daarom zo boos, dat Hij ervoor zorgde, dat ze steeds meer
honger kregen om slechte dingen te doen. Als gevolg van deze zonden|
gaf God de aarde ook straf: het regende niet meer. Land-, lucht- en

zeedieren stierven uit. Alle leven verdween.
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Hierdoor weet je wat je wel of niet moet doen.





