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Lees de liefdesbrief.
Zocek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Mijn kind,

Tk weet wanneer je zit of staat

Alles wat je doet weet ik

Zelfs je haren op je hoofd zijn geteld

Voordat je geboren was, kende Ik je al

Je bent prachtig gemaakt

Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde
Om je fouten weg te doen

Om je verdriet te veranderen in blijdschap

Je trieste situatie fe veranderen in iets moois

Op een dag zal Ik elke traan drogen

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent
Jezus stierf zodat wij samen kunnen zijn
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 8 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.





