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Om een brief te zijn van Jezus moeten wij Hem nadoen.
Hieronder kun je lezen wat Hij doet.

Zeg daarom tegen iedereen: 'Kom binnen, Kom binnen het|
feest gaat beginnen.

Wie je ook bent. Welkom in de kerk
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