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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Leiders van Israél, zorgelozen, jullie denken dat jullie volk het beste
is van alle volken. Het loopt slecht met jullie af! Jullie denken dat de
dag dat jullie gestraft worden, nog ver weg is. Maar door jullie
misdaden komt die dag juist dichterbij.

Jullie liggen maar op bed, jullie zitten lui op de bank. Jullie eten
lekker vlees, vlees van de beste dieren. Jullie drinken wijn uit grote
bekers. Jullie verwennen jezelf met de lekkerste geurtjes. Jullie
schreeuwen en maken muziek. Jullie doen alsof je net zo goed muziek
kunt maken als koning David zelf! David heeft ze uitgedacht om God
ermee te eren; jullie hebben ze uitgevonden om jezelf ermee te
vermaken.

Maar nu is het afgelopen met lui zijn en feesten. Ik heb genoeg van
Jjullie trots. Ik haat jullie paleizen. Daarom zullen zij nu als eersten in
ballingschap gaan: Mijn besluit staat vast!' Niemand zal ontkomen.
Tedereen zal bang voor Mij worden.
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Er blijven nog letfers over.

Samen vormen ze 5 woorden.
Schrijf die woorden op de streep. 2
Tedereen zal dan weten dat Ik de Heere alle macht in





