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6od heeft alles gemaakt

6od heeft de sterren gemaakft.

Het donker van de nacht de schaduw
van de dood verandert hij in
morgenlicht, en's avonds maakt hij
van de dag weer nacht.

Die het water van de zee roept

en over het aardoppervlak uitgiet:
Onverwachts stuurt hij de bliksem,
hij treft daarmee de sterke steden.
HEERE is Zijn Naam!

Volg de strepen en vul de letters op
de juiste plek in. Wat betekent dit
woord?
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