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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Dit zegt de Heer: ‘Misdadigers zijn het daar in Judal Ze hebben zich
niet gehouden aan mijn regels en wetten. Ze geloofden in afgoden.
'Maar ook jullie zijn misdadigers, Israélieten. Jullie verkopen arme
mensen voor een paar schoenen. Jullie geven zwakke mensen nog een|
trap als ze al op de grond liggen. Een zoon en een vader gaan naar
bed met hetzelfde meisje!’

Dit zegt de Heer: 'Tk heb zo veel voor jullie gedaan. Ik heb jullie
weggehaald uit Egypte en door de woestijn geleid. Ik heb de
Amorieten gedood. Ze waren zo groot en sterk als reuzen. En toen
konden jullie het land in bezit nemen. Ik koos sommigen van jullie uit
om profeet te worden. Anderen koos ik uit om nazireeér e worden.
Zij beloofden om nooit wijn te drinken.

Maar weet je wat jullie gedaan hebben? Jullie hebben tegen die
mensen gezegd dat ze toch wijn moesten drinken! En jullie hebben
de profeten verboden om als profeet te sprekenl'

Dit zegt de Heer: 'Op een dag zal ik de aarde laten beven. Dan kan
niemand meer vluchten. Niemand is snel en sterk genoeg. Zelfs
iemand die heel dapper is, zal sterven.’
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een zin van 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.

God zorgt, toch zijn de Israélieten niet dankbaar,





