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Toen werd ik bang en ik schreeuwde: 'Vanaf nu mag ik niet meer
spreken als profeet. Want ik ben een man met zondige lippen. Ik heb
met mijn eigen ogen de machtige Heer gezien. En dat mag niet, want ik
ben schuldig. Tk doe verkeerde dingen, net als de mensen om mij heen
Maar één van de engelen pakte met een tang een gloeiend kooltje van
het altaar. Hij vloog met dat kooltje naar me toe, en raakte daarmee
mijn lippen aan. Toen zei hij: ‘Nu ben je niet meer schuldig. Alles wat je
verkeerd gedaan hebt, is je vergeven! En zo werd ik geschikt gemaakt
voor de profetendienst.
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Een zngel brengt Jesaja in contact met wat op het altaar ligt. Het altaar
verwijst naar Jezus, Die Zichzelf als offer aan God aanbiedt. Zo kan God
vergeven.
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