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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Inwoners van Jeruzalem en Juda, God, de machtige Heer, zal
Jjullie niet meer helpen. Jullie zullen geen brood meer hebben om
te eten. En jullie zullen geen water meer hebben om te drinken.

Er zullen geen soldaten en sterke mannen meer zijn, geen
rechters en profeten, geen waarzeggers, geen leiders van de
stad. Er zullen geen of ficieren en hoge ambtenaren meer zijn, en
ook geen raadgevers of wijze mannen.

Kinderen zullen het land besturen. En iedereen doet wat hij zelf
wil. De mensen zullen niets meer voor een ander doen. Kinderen
hebben geen respect meer voor hun ouders. En gewone mensen
hebben geen respect meer voor belangrijke mensen.

Dan zal iemand thuis zijn broer vastpakken en tegen hem zeggen:
“Jij hebt nog mooie klerenl Dus jij kunt de leider van ons volk zijn.
Jij kunt ervoor zorgen dat er weer orde en rust komt.

Maar die broer zal zeggen: 'Denk maar niet dat ik jullie problemen
kan oplossen. Ik heb zelf niet eens eten in huis. En ik heb helemaal
geen mooie kleren. Je kunt mij echt geen leider van dit volk
maken.’
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Er blijven nog letters over. S‘(uul{l.oC(;

Samen vormen ze een zin van 5 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Wanhopig zoeken ze naar iemand die orde kan brengen in de
'puinhoop’.
Dan kwam het vanzelf in orde.





