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Even voorstellen:

Tk ben Jesaja. Ik ben profeet van God. Aan het eind van de regering van koning
Uzzia begon ik te werken. Ik heb ongeveer 50 jaar in Jeruzalem gewerkt. Tk ben
getrouwd met een profetes. Tk heb 2 zoons. We mochten niet zelf de namen van
de kinderen verzinnen. Dat deed God. Het zijn namen die de mensen moeten
troosten.

De betekenis van de naam van onze eerste zoon, Sjear- Jasjub is, dat ‘een
overblijfsel zal terugkeren'. God belooft hiermee, dat sommige mensen na de
ballingschap zullen terugkeren.

De naam van onze tweede zoon, Maher Sjalal Chasj Baz, is het teken dat er
‘haastig roof spoedig buit' zal zijn. God belooft hiermee dat Juda bevrijd zal
worden en dat het snel zal gebeuren. 3 Nenee,





