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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Toen zei de Heer: 'Jij maakte je druk om een plant. Die plant groeide
vanzelf, daar hoefde jij niets voor te doen. Hij groeide in één nacht,
en in één nacht ging hij dood. Maar over die grote stad met al die
mensen maak je je niet dik> Weet je wel dat er 120.000 kinderen in
die stad wonen - die zijn toch meer waard dan een doodgewone
Kklimplant? En in Nineve zijn ook nog heel veel dieren. Ik wilde niet
dat al die mensen en dieren zouden sterven.’
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
God houdt





