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Het volk van Juda koos Amasja's zoon Uzzia uit om hem op te volgen.
Uzzia werd koning toen hij 16 jaar was. Hij regeerde 52 jaar vanuit
Jeruzalem. Uzzia deed wat de Heer wilde. Zecharja, de raadgever van
Uzzia, vertelde hem hoe hij de Heer moest dienen. Zolang Zecharja
leefde, deed Uzzia wat de Heer wilde. Daarom hielp de Heer hem bij
alles wat hij deed.

6od hielp Uzzia in de strijd tegen de Filistijnen, de Arabieren en de
Meiinieten. hij versterkte de muren van Jeruzalem. Hij bouwde torens
op de muren en in de woestijn. Hij maakte putten om regenwater in op
te vangen. Want hij had veel vee, in de heuvels en in de bergen. Ook
werkten er veel boeren voor hem in de bergen, op de akkers en in de
wijngaarden.

Uzzia had een sterk leger. Zijn soldaten waren altijd klaar om fe
vechten. Uzzia zorgde ervoor dat alle soldaten schilden, speren, helmen,
bogen en andere wapens hadden. Ook liet hij speciale wapens maken om
pijlen en grote stenen mee af te schieten. Hij liet die wapens op de
torens en de muren van de stad zetten.
Zo werd Uzzia heel machtig en beroemd.

Uzzia werd ook wel Azaria genoemd.





