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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op

Wat een kado van God was, werd door Israél gezien als iets wat ze,
van haar minnaars, Egypte en Assyrié, hadden gekregen. "Maar Mij
vergeet zij". Het 'nee-zeggen' op Zijn liefde, Hem vergeten of net
doen alsof Hij er niet is, is nog erger dan Hem niet gehoorzamen.
‘Daarom, zie, Ik ga uw weg met dorens omheinen...'

Als Israél voor niks een beroep doet op de volken van wie ze zoveel
voordeel hebben genoten, zullen ze zich gaan herinneren dat ze het
bij God zo slecht nog niet hadden. Ze zullen tot Hem terugkeren.
Maar de afgoden worden niet opgegeven.

Omdat het volk denkt dat God niet de bron van hun zegen is gaat
God de zegen weer wegnemen, zodat er gebrek is.

De heidenvolken zullen haar minachten en niets meer met haar te
doen willen hebben.

6od zal alles wegnemen waaraan Zijn volk plezier beleeft, omdat
het een plezier zonder Hem is. Ze houden die feesten niet ter ere
van God, maar om het feest zelf.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
6od zal straffen.





