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God vergelijkt de houding en het gedrag van Zijn volk met die van
een brutale hoer. Hij doet dat, opdat de Israélieten zich zullen
bekeren. Je zult foch maar worden vergeleken met een hoer!
Het volk kan zich nog bekeren. Het is nog niet te laat. Zo niet dan
zal Hij het volk straffen. Ze zullen dan hulpeloos worden. Het is
alsof Hij nog steeds aarzelt om Zijn oordeel uit te voeren.

Niet alleen het koninkrijk Israél is schuldig, ook iedere Israéliet
afzonderlijk. Zoals Gomer haar minnaars achterna is gelopen en
geschenken van hen ontving, zo doet Israél dat met de afgoden
van de omringende volken. Israél schrijft al de zegeningen
waarmee de HEERE hen heeft overladen toe aan de gunst van de
valse goden.





