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Zoals Hosea Gomer de kans geeft om van hem te houden, zo
geeft God Zijn volk de kans om van Hem te houden. En dat doet
Hij niet 1 keer of 2 keer of 3 keer, maar steeds weer.
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Toch zal het aantal Israélieten zijn als het zand van de zee, dat niet
gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats
waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal
worden: kinderen van de levende God.

Dan zullen de Judeeérs bijeengebracht worden samen met de
Israélieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land
oprukken; want groot zal de dag van Jizreé! zijn.





