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Wanneer| ey zan pijn doek

6od vindt het namelijk goed dat de koning van Assyrié de
10 stammen wegvoert. Hij vergeeft hun zonden niet meer.

Toen zij Lo-Ruchama niet meer de borst gaf, kreeg zij weer een
zoon. Geen zoon van Hosea, maar van iemand anders. En Hij zei:
'Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en 1k zal
er voor u niet zijn.'
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1.60d zal de familie 2.6een medelijden. 3.Niet mijn volk
van Jehu doden. Geen vergeving.
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