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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Koning Amasja liet alle mannen van Juda en Benjamin bij elkaar
komen om te vechten tegen de Edomieten. Daarna huurde hij nog
100.000 soldaten uit Isragl.

Een profeet ging naar Amasja en zei: 'Koning, laat alleen uw eigen
leger vechten in de oorlog. Neem die soldaten uit Israél niet mee.
Als u dat wel doet, zult u het gevecht verliezenl Want de Heer wil
het leger van Israél niet helpen. God heeft de macht om legers te
laten winnen of te laten verliezen!

Amas ja zei tegen de profeet: ‘Maar ik heb al 3000 kilo zilver voor
die mannen betaald! De profeet antwoordde: 'De Heer zal ervoor
zorgen dat je meer dan dat terugkrijgt.

Toen stuurde Amasja de soldaten weer terug naar Israél. Ze
vertrokken, maar ze waren wel heel boos op de koning van Juda.
Amasja had weer moed gekregen, en leidde het leger van Juda naar
het Zoutdal. Daar doodden ze 10.000 Edomieten en namen 10.000
Edomieten gevangen. Die brachten ze naar de top van een rots en
gooiden hen naar beneden.

Infussen waren de soldaten uit Israél op weg naar huis. Onderweg
vielen ze veel steden van Juda aan. Ze doodden daarbij 3.000

mensen en roofden heel veel.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 2 woorden.
Vul het ene woord op de eerste streep in en de andere.
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