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En Elisa zei tegen hem: Neem een boog en pijlen. Hij zei: Leg uw hand
aan de boog. Toen legde hij zijn hand daaraan, en Elisa legde zijn
handen op de handen van de koning. En hij zei: Doe het raam naar het
oosten open. En hij deed het open. Toen zei Elisa: Schiet! En hij schoot.
Hij zei: Het is een pijl van verlossing door de HEERE, en een verlossing
van de Syriérs, want u zult de Syriérs in Afek verslaan, tot
vernietiging toe. Daarna zei hij: Neem de pijlen. En hij nam ze. Toen
zei hij tegen de koning van Israél: Sla op de grond. En hij sloeg drie
keer en hield toen op.

Toen werd de man Gods heel kwaad op hem en zei: U had vijf of

zes keer moeten slaan; dan zou u de Syriérs fot vernietiging toe
verslagen hebben. Maar nu zult u de Syriérs maar drie keer
verslaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. ¥

Elia zei in 1Ko 19: 17 dat Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt
(zie 1Kn 19:17). Dat gaat hier gebeuren, door de hand van Joas.

Elisa legt zijn handen op die van Joas. Hij zegt hiermee, dat Joas het middel is
om de macht van Hazaél te verbreken, maar dat hij zich goed moet realiseren
dat zijn kracht in de kracht van Elisa ligt.





