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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Toen Jojada gestorven was, kwamen de leiders van Juda bij koning
Joas. Joas luisterde naar hen. Het volk ging beelden van Asjera en
andere afgoden vereren. Daarom werd de Heer boos. Hij stuurde
profeten naar Juda, om de mensen te waarschuwen. Zij moesten de
Heer weer gaan dienen. Maar de mensen luisterden niet.

Toen kwam de geest van 6od in Zecharja, de zoon van hogepriester
Jojada. Hij zei namens God tegen het volk: ‘Jullie houden je niet aan
de regels van de Heer. Daarom zal het verkeerd met jullie aflopen.
Jullie hebben de Heer in de steek gelaten. Nu laat hij jullie in de
steekl’

Het volk bracht Zecharja naar het plein voor de tempel. Ze gooiden
stenen naar hem, net zo lang fot hij dood was. Zo vermoordden ze
hem, in opdracht van koning Joas. Die dacht er niet meer aan dat de
vader van Zecharja zo goed voor hem geweest was.

Vlak voor zijn dood zei Zecharja: 'Tk hoop dat de Heer dit ziet, en dat
hij het volk hiervoor straft!' Het leger van Aram viel Juda aan. Het
leger was klein, maar de Heer hielp hen. Ze gingen naar Jeruzalem,
en doodden alle leiders van het volk. Ze stuurden heel veel

bezittingen van de Judeeérs naar hun koning in Damascus.
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Er blijven nog letfers over. Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
aan God werd bestraft.





