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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De priester Jojada zei: 'Als Athalia komt, doodt haar dan niet in het
huis van de HEERE. Toen was er een groot feest. Iedereen in het
land was blij en blies op de trompetten. Athalia hoorde het geluid
van de lijfwacht en het volk. Zij ging naar de tempel. En zij zag dat
de koning bij de pilaar stond, dat was de plaats voor de inwijding
van de koning. Athalia scheurde haar kleren en riep: 'Verraad,
verraad!' Jojada gebood de bevelhebbers: 'Breng haar naar buiten
en doodt wie haar volgt. Daarop brachten zij haar naar het huis van
de koning. Daar zij werd gedood.

En Jojada sloot een verbond fussen de HEERE, de koning en het
volk, om een volk van de HEERE te zijn; en ook tussen de koning

en het volk. Daarna ging de hele bevolking van het land naar het

huis van de Badl en brak dat af; zijn altaren en zijn beelden braken
zij volledig in stukken. Mattan, de priester van de Badl, doodden zij
voor de altaren.

De priester stelde de ambten weer in voor het huis van de HEERE.
Hij nam de bevelhebbers, de garde, de lijfwacht en de hele
bevolking van het land met zich mee. Zij haalden de koning uit het
huis van de HEERE, en kwamen via de weg van de poort van de
lijfwacht in het huis van de koning: en hij nam plaats op de
koningstroon. Iedereen was blij en de stad bleef rustig. Joas was

zeven jaar oud foen hij koning werd.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 4 woorden. Schrijf die
woorden op de streep: Het volk Israél





