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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Jehu zei: ‘Achab heeft de god Badl maar een Klein beetje gediend. Tk
zal het beter doen dan hijl Laat alle profeten van Badl hierheen komen,
en ook zijn priesters en al zijn andere dienaren. Want ik wil een groot
offerfeest houden voor Badl. Wie niet komt, zal gedood worden.

Hij stuurde boodschappers door het hele land. Alle dienaren van Badl
kwamen. De tempel was helemaal vol, er kon niemand meer bij.

Jehu ging hij met Jonadab naar de tempel van Badl. Hij zei tegen de
dienaren van Badl: Kijk goed om je heenl Er mogen hier geen dienaren
van de Heer zijn. Want dit feest is alleen voor dienaren van Badl!
Toen gingen Jehu en Jonadab de tempel in om offers te brengen.
Buiten stonden tachtig soldaten van Jehu klaar. Toen Jehu klaar was
met offeren, gaf hij zijn soldaten het volgende bevel: 'Steek iedereen
dood, laat niemand ontsnappen!'

De soldaten doodden iedereen. Ze lieten de lichamen op de grond
liggen. Daarna gingen ze het binnenste deel van de tempel van Badl
binnen. Daar haalden ze de heilige stenen weg, en ze gooiden die in het
vuur. Ze sloegen de heilige steen van Badl aan stukken en verwoestten
zijn hele tempel.

Zo zorgde Jehu ervoor dat Badl niet meer vereerd werd in Israél.
Maar de gouden stierenbeelden in Dan en Betel haalde hij niet weg.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep. Oplossing: Jehu luisterde een
beetje naar God. Hij deed vooral zijn .
God zou hem voor het eerste belonen en voor het tweede straffen.





