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Toen zei Jehu tegen Bidkar, zijn of ficier: Pak hem Jop en werp hem
op het stuk land van Naboth uit Jizreél.
Want denk aan de profetie over Achab.
Breng Elia bij Achab. Onderweg kom je letters _Ada
tegen. Samen vormen ze de profetie. Welke?

zie 1Kon. 21]

6od zal niemand van uw familie in leven laten. Hij
zal alle mannen doden, iedereen, jong en oud.
Izebel zal bij de stadsmuur van Jizreél worden
opgegeten door de honden....." Achab scheurde zijn
kleren en trok zijn rouwkleren aan. God zei daarom tegen Elia: 'Niet
Achab, maar Achabs zoon en zijn familie zullen gestrafd worden.'





