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Toen reed Jehu [weg] en ging naar Jizreél, naar koning Joram van
Israél. Ook Ahazia, de koning van Juda, was in Jizreél. Hij was op
ziekenbezoek bij zijn oom Joram.

De wachter nu stond op de toren en zag Jehu en zijn mannen komen|
en zei: Tk zie een menigte. Toen zei Joram: Neem een ruiter, stuur
die hun tegemoet en laat hij zeggen:
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Dit zegt de koning:
|En Jehu zei: |
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En de wachter bracht de boodschap: De bode is bij hen gekomen,
maar hij komt niet terug. Daarop stuurde hij een andere ruiter te
paard; foen deze bij hen gekomen was, zei hij:

.

Dit zegt de koning:
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[En Jehu zei:

En de wachter bracht de boodschap: De bode is bij hen gekomen,
maar hij komt niet terug. De manier van rijden lijkt op de manier
van rijden van Jehu, want hij rijdt als een krankzinnige.

Toen zei Joram: Inspannenl En men spande zijn strijdwagen in.

Zo trok Joram de stad uit, samen met Ahazia, ieder op zijn wagen.
Zij trokken Jehu fegemoet, en ontmoetten hem op het stuk land
van Naboth uit Jizreél. Het gebeurde nu, toen Joram Jehu zag, dat
hij zei:
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Maar hij zei: Wat vrede, zolang de hoererijen van uw moeder
TIzebel en haar toverijen zo talrijk zijn? Toen keerde Joram zijn
wagen en vluchtte, en hij zei fegen Ahazia: Verraad, Ahazial Maar
Jehu spande de boog met volle kracht en schoot Joram tussen de
armen, zodat de pijl door zijn hart naar buiten kwam: en hij zonk

neer in zijn wagen.





