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De volgende ochtend stond de knecht van Elisa
vroeg op, en ging naar buiten. Meteen zag hij dat
de stad omsingeld was door soldaten met paarden
en wagens. "Meester, wat moeten we doen?” ri
ij. Elisa antwoordde: 'Wees maar niet bang,
zijn sterker dan zij.' En hij bad: 'Heer, laat
knecht zien hoe groot ons leger isf' Toen zorgde de
Heer ervoor dat de knecht kon zien wat Elisa
bedoelde. Overal op de heuvels zag hij paarden en
wagens van vuur, om Elisa heen. PEN





