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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

...... Meteen daarna kreeg Gehazi, de knecht van Elisa, een idee. Hij zei
bij zichzelf: Mijn meester wilde niet één geschenk aannemen van die
Nadman. Zo zeker als de Heer leeft, ik ga hem achterna. Want ik wil
zelf iets van hem hebben! Gehazi rende achter Nadman aan. Toen die
hem aan zag komen, sprong hij van zijn wagen af en ging naar hem
toe. Nadman vroeg: 'Is alles in orde?' 'JTazeker, antwoordde Gehazi.
‘Maar mijn meester heeft een boodschap voor u. Er zijn twee jonge
profeten bij hem gekomen uit het bergland van Efrdim. Wilt u
misschien voor hen 30 kilo zilver en twee stel nieuwe kleren aan mij
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 5 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Wat deed Gehazi verkeerd?

Hij deed net ,
een God Die neemt en dus niet anders is dan alle afgoden van de
volken(Dit verklaart waarom zijn straf zo groot was).

En: Hij hield er geen rekening mee dat hij te maken heeft met Temand
Die alles ziet en Die een profeet heeft aan wie Hij kan vertellen wat
Hij ziet.





