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Maar zijn dienaren kwamen achter hem aan en zeiden: ‘Meester, als
die profeet u iets moeilijks had gevraagd, had u het vast en zeker
gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd: 'Was u, dan zult u
genezen zijn."

Toen ging Nadman toch naar de Jordaan. Hij ging zeven keer onder
water, zoals de profeet Elisa gezegd had. Zijn huid werd weer
gezond, en 2o glad als de huid van een kind. Nadman was genezen.

Nadman wast zich in de Jordaan.
Zoek de verschillen.





