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Lees het verhaaltje
Wat staat er bij de dikgedrukte woorden?
Je mag een spiegeltje gebruiken.

Hij had 300 kilo zilver bij zich, 60 kilo goud en tien stel nieuwe
kleren. Ook had hij de brief van zijn koning bij zich. Die gaf hij
aan de koning van Israél. Er stond het volgende in:
‘Deze brief geef ik mee aan mijn dienaar Noamnn
Ik hoop dat u hem zult genezen van

zijn ziekte! Toen de koning van Israél
de brief gelezen had, werd hij bang,
en hij scheurde zijn kleren. Hij zei:

'Tk kan niet beslissen over dood en leven...

NI nsd bod ot tsin? soH noA sb

eninodl nov monA {im un nspov mo

bromsi nov nss shisix st nsxsnsp?

Ik vertrouw het niet, ik denk dat hij weer oorlog will'





