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....Elisa vroeg aan Gehazi: 'Kunnen we misschien iets voor haar
doen?' 'Jawel,” antwoordde Gehazi. 'Ze heeft geen zoon, en haar
man is al oud.’ Elisa zei: 'Laat haar hier komen.

Gehazi riep de vrouw, en ze kwam.

Wat zei Elisa? Volg de ketting en je weet het.

"'Ach, meneer'
antwoordde de vrouw.'U bent een profeet, maar u moet mij niet
voor de gek houden. Maar de vrouw werd inderdaad zwanger, en
een jaar later had ze een zoon. Precies zoals Elisa tegen haar
gezegd had.





