[image: ]
image1.png
Toen stuurde de Heer een engel naar Elia. De engel zei tegen Elia:
'Ga de boodschappers van de koning tegemoet. Vraag hen: Waarom
willen jullie Badl-Zebub, de god van Ekron, om raad vragen? Israél
heeft toch zelf een God? Dit is de boodschap van de Heer voor
Achazja: Jij zult niet meer opstaan van het bed waar je nu op ligt.
Je zult sterven!' Elia deed wat de engel zei.

De boodschappers gingen terug naar koning Achazja. Die vroeg:
Zijn jullie nu al terug? Ze antwoordden: 'Er kwam een man naar

ons toe die zei: Ga terug naar de koning die jullie gestuurd heeft.
De Heer heeft deze boodschap voor hem:
Jij wilt Badl-Zebub om raad vragen.
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Daarom zul je niet meer opstaan van het bed waar je nu op ligt.
sTU tlux nsvasta.'

De koning vroeg: ‘Die man die dat tegen jullie
zei, hoe zag die eruit?' Ze antwoordden: *Hij
had erg veel haar op zijn lichaam, en hij had een leren riem om.
'Dan was het de profeet Elia, zei de koning.





