Psalm 149
1Halleluja!
Zing voor de HEER een nieuw lied,
roem hem te midden van zijn getrouwen.
2Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker,
het volk van Sion juichen om zijn koning.
3Laten zij dansend zijn naam loven,
bij lier en tamboerijn voor hem zingen.
4Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,
hij kroont de vernederden met de zege.
5Laten zijn getrouwen juichen in triomf,
nog jubelen als zij te ruste gaan,
6met lofzang voor God uit hun kelen,
een tweesnijdend zwaard in hun hand.
7De volken laten boeten,
de naties bestraffen,
8hun koningen in boeien slaan,
hun leiders met ketenen binden,
9het geschreven recht aan hen voltrekken:
dat is de glorie voor al zijn getrouwen.
Halleluja!
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Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord
kunt vinden.)

Psalm 149  Van links naar rechts:
3. laat Israél.. (2)zijn over zijn machtige maker
6. hij kroont de vernederden met de....
7. hun koningen in.. .(8)slaan
8. laten zijn getrouwen juichen in triomf,

met.. (6)voor God uit hun kelen,

een tweesnijdend zwaard in hun hand
10. het volk van Sion. -(2)om zijn koning
11. het geschreven recht aan hen voltrekken:

dat is de..... .(9)voor al zijn getrouwen
Van boven naar beneden:
1. de Heer vindt. (4)in zijn volk
2. de volken laten boeten, de natic
4. hun leiders met... ..(8)binden
B... (1)hem te midden van zijn getrouwen
9... (1)voor de Heer een nieuw lied





