Psalm 131
1Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
2Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.
3Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.
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Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord
kunt vinden.)

Psalm 131

Van links naar rechts:
1. ik zoek niet wat te..........
3. Heer, nief........(1)is mijn hart
5. mijn ziel is rustig als een kind op de arm van zijn.
6. Israél,.....(3)op de Heer
7. als een rustig...........( (2)is mijn ziel in mij
9. hoop op de Heer van nu tot in.
Van boven naar beneden:

2.ik ben..

8. ik heb mij .(2)tot rust gebracht





