Psalm 128
1Een pelgrimslied.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst:
2je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe,
3je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.
4Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor de HEER.
5Ontvang de zegen van de HEER uit Sion,
verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,
alle dagen van je leven,
6en verheug je in de kinderen van je kinderen.
Vrede over Israël!
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Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord
kunt vinden.)

Van links naar rechts: Psalm 128
1. .(6)over Israéll

3. door ontzag voor God: zal je.
4. ...(l)ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die hij wijst
7.. .(5)de zegen van de Heer it Sion

8. ja, zo wordt.........(4)de man die ontzag heeft voor de Heer|
9. door ontzag voor God: vallen geluk en......... (2)je toe

-..(2)wat je werk opbrengt

Van boven naar beneden:
1. door ontzag voor God:

2.
5. door on11ug voor God: zijn je...
6. verheug je in de voorspoed van Jeruzalem, alle..

(3)als jonge olijfbomen in een kring om je tafel
-(B)van je leven





