Psalm 125
1Een pelgrimslied.
Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,
die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
2Zoals de bergen Jeruzalem omringen,
zo omringt de HEER zijn volk
van nu tot in eeuwigheid.
3De scepter van het kwaad zal niet rusten
op het land van de rechtvaardigen
en de rechtvaardigen zullen het onrecht
de hand niet reiken.
4Wees goed voor wie goed is, HEER,
voor de oprechte van hart.
5Maar wie een dwaalweg gaat –
HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.
Vrede over Israël!
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Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord
kunt vinden.)

Van links naar rechts:

1. wees goed voor wie........(4)is,
Heer, voor de oprechte van hart

7. wie op de Heer vertrouwt is als
de Sionsberg, die..........(1)vast staat voor eeuwig.

Van boven naar beneden:

2. maar wie een.......(5)gaat - Heer, verdrijf hem en allen die onrecht doen.

3. de scepter van he (3)zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen

4. de rechtvaardigen zullen het..........(3)de hand niet reiken

5. de Heer omringt zijn volk van nu fot in........(2)

6. ..(B)over Israéll

7. zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo..

.(2)de Heer zijn volk





