Psalm 115: 1-8
1Niet ons, HEER, niet ons,
geef uw naam alle eer,
om uw liefde, uw trouw.
2Waarom zeggen de volken:
‘Waar is die God van hen?’
3Onze God is in de hemel,
hij doet wat hem behaagt.
4Hun goden zijn van zilver en goud,
gemaakt door mensenhanden.
5Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,
6ze hebben oren, maar kunnen niet horen,
ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.
7Hun handen kunnen niet tasten,
hun voeten kunnen niet lopen,
geen geluid komt uit hun keel.
8Zoals zij, zo worden ook hun makers,
en ieder die op hen vertrouwt.
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Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord
kunt vinden.)

Van links naar rechts: Psalm 115a
3. waarom zeggen de volken: 2)is die God van hen

6. hun goden zjjn van Zzilver en goud gemaakt doo: (4)
9. hun goden hebben een. (5), maar kunnen niet spreken
11. onze God is in de. ), hij doet wat hij wil doen

Van boven naar beneden:
1. zoals zij, zo worden ook hun........(8)en ieder die op hen verfrouwt
2. hun goden hebben..........(5), maar kunnen niet horen

4. geen geluid komt uit hun.......(7)

5. hun..........(7)kunnen niet lopen

7. hun.........(7)kunnen niet tasten

8. ze hebben e 5), maar kunnen niet ruiken

10. ze hebben. 5), maar kunnen niet zien





